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Wei 
Op een schip met 24 Chinese zeevarenden raakte ik in gesprek met 
de officier van wacht, Wei. Hij is 24 jaar oud en spreekt goed Engels. 
Onder begeleiding mocht ik naar de kantine van het schip, waar ik 
mij voorstelde aan de mannen die aan het eten waren. De mannen 
waren blij en dankbaar voor de aandacht, de kleding en de mutsen. 
Er was geen interesse voor het evangelie. Ik opende een Chinees 
Nieuw Testament en liet hen erin kijken, maar het hielp niet. Het 
enige wat in mij opkwam, was 1 Korinthe 13  ‘de liefde is geduldig, 
vriendelijk en zij gelooft, hoopt en zij verdraagt alle dingen’.  
Nadat ik al een half uur lang met behulp van mijn telefoon 
tevergeefs geprobeerd had een gesprek met hen aan te knopen, 
nam plots, uit het niets, een zeeman mijn enige Chinese Nieuw 
Testament. We keken elkaar aan. Ik vouwde mijn handen en knikte 
naar hem. Alle lofprijzing, wijsheid, kracht en sterkte is aan onze 
God tot in alle eeuwigheid. En of dat niet genoeg was, vroeg ook 
Wei bij het verlaten van het schip om een Engelse Bijbel. 
Wonderlijk! 
 
Bunkering 
In de haven Terneuzen-Gent raakte ik in gesprek met twee Filipijnse zeemannen. John en Peter waren 
aan het werk op een bunkerschip. Dat is een schip dat andere schepen voorziet van brandstof of water. 

De mannen hadden het druk met karweitjes op 
het schip.  
Vanaf de kade sprak ik hen aan met de vraag of ik 
ze ook mocht voorzien van hemelse brandstof. Ze 
keken nieuwsgierig op en wij raakten met elkaar in 
gesprek. De mannen namen mutsen, sokken, twee 
dagboeken en twee Filipijnse Nieuw Testamenten 
mee.  
Bij het weggeven van de Nieuw Testamenten riep 
ik hen lachend toe: ‘Aan een winkel die altijd 
gesloten is, heb je niks. Aan een Bijbel die altijd 
gesloten, blijft ook niet. God houdt van jullie! God 
zegene jullie!’ En beide riepen terug: ‘God bless 
you too!’  

 
 



Kapitein, wilt u voor mij bidden? 
Op mijn verjaardag bezocht ik een schip met een Oekraïense en Filipijnse bemanning. Na een aantal 
korte gesprekken raakte ik in gesprek met de man die op dit schip elke week Bijbelstudie gaf. Hij bleek 
ook de kapitein te zijn.  
Elke week nodigt hij zijn bemanning uit om vrijwillig deel te nemen aan een Bijbelstudie. Na 
wederzijdse bemoediging had ik het op mijn hart om aan deze Filipijnse kapitein te vragen of hij voor 
mij als havenpastor wilde bidden. En dat deed broeder Andrew graag. Daarna mocht ik ook voor hem 
en zijn bemanning bidden.  
Vervolgens begeleidde Andrew mij van het schip. Wanneer een kapitein, officier of zeeman je van het 
schip begeleidt, is dat een teken van respect en dus van waardering. Een emotioneel moment om 
dankbaar voor te zijn.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Wilt u danken voor … 

• de vele Bijbels die ik door jullie hulp heb kunnen uitdelen; 

• geestelijke en lichamelijke bescherming tijdens mijn scheepsbezoeken; 

• de Filipijnse kapitein Andrew die geestelijk leiding geeft aan zijn bemanning.  
 
Wilt u bidden … 

• voor de Chinese Wei en zijn collega, voor John en Peter. Bid dat zij in de Bijbel gaan lezen en 
dat de Heilige Geest hun harten voor het eerst of opnieuw opent voor de blijde boodschap van 
Gods reddende liefde;  

• dat door het zaaien van Gods Woord vele zeevarenden hun leven aan Jezus zullen geven om bij 
Hem alleen rust en vrede te vinden. 

 
Tot slot  
Opnieuw wil ik jullie, ook namens de zeevarenden, 
bedanken voor jullie gebeden en alle praktische 
hulp. Het wordt door hen en mij zeer gewaardeerd! 
 
Van harte Gods zegen toegewenst! 
Alexander 
 

 
Wij stellen het zeer op prijs als u ons werk wilt steunen. U kunt uw gift overmaken 
op het volgende rekeningnummer: IBAN: NL73RABO0123314550 t.n.v. Stichting 
Levend Water – Havenevangelisatie (belasting aftrekbaar). 
Internationaal werkt Alexander als onbetaalde vrijwilliger met de Seamen’s 
Christian Friend Society (SCFS). 


